
~ 

MARIËNBURG 
Vereniging van Kritisch Katholieken 

.,t 

1/43/ 

Bij het schrijven van deze ledeninformatie ligt de Algemene Vergadering van 14 april 2018 al 
weer enkele dagen achter ons. De opkomst was met 61 leden aanmerkelijk groter dan in 
2017: misschien wel een teken dat de betrokkenheid van onze leden groeiende is. Wellicht 
als gevolg van de meerdere e-mails die wij afgelopen jaar uitstuurden naar de leden met een 
bekend e-mailadres, waaronder onze Paasboodschap. Ook stuurden wij twee weken voor 
onze Algemene Vergadering nog een reminder uit, die prompt nieuwe aanmeldingen 
opleverde alsmede een hele reeks e-mails met berichten van verhindering. Dankzij e-mail 
konden ook deze late aanmelders nog tijdig de stukken ontvangen. De snelheid van e-mail is 
een evident voordeel voor ons, plus de besparing op portokosten. Wij hebben nu 752 e­ 
mailadressen op 1078 leden en 125 Magazine-abonnees. Opnieuw roepen wij de 
ontbrekende leden op hun e-mailadres te melden aan secretariaat@marienburgvereniqinq.nl 
Agendapunten als het jaarverslag en de financiële afrekening over 2017 en de begroting 
voor 2018 werden vlot afgehandeld. Het bestuur werd gedechargeerd voor het gevoerde 
financiële beleid. Verder werd een vernieuwd huishoudelijk reglement aangenomen. Daarin 
wordt de aankondiging van de Algemene Vergadering vereenvoudigd: uiterlijk 3 maanden 
van te voren wordt de datum aangekondigd en uiterlijk 2 weken van te voren volgt dan de 
oproep met de agendapunten en agendastukken. Aangaande de contributiebetaling is nu 
vastgelegd dat in de derde aanmaning wordt opgenomen dat het lidmaatschap kan worden 
opgezegd. 
Voor de rest stond 14 april het voorstel van uw voorzitter ter discussie om onze vereniging 
meer het karakter van een beweging te geven. Harrie begon zijn openingswoord met de 
beginregel van een Oosterhuislied: "Klankresten van een onvoltooid verhaal". Zijn wij als 
katholieken ook restanten? Hoe lang bestaan wij nog? Maar ook: ons verhaal en onze 
opdracht en roeping zijn niet af in onze kille wereld. Hij denkt in termen van zelf de 
verandering inluiden ("being the change") in plaats van hopen dat anderen (de Kerk) 
veranderen. Hij vat dit samen in "Mariënburg is het verzet, het protest voorbij. We gaan in 
onze eigen kracht staan." - desnoods "tegen de stroom in, als de zalm". 
In het middagprogramma onder leiding van ex-voorzitter Erik Jurgens verricht Joost 
Koopmans de aftrap. Joost haakt in op ons streven om ook jonge mensen te interesseren 
voor het verhaal van de Mariënburgvereniging. Hij verwijst naar een recent artikel van René 
Dinklo, provinciaal overste van de dominicanen, over de generatieverschillen die aan het 
licht komen wanneer jonge mensen in de orde intreden, wat tot spanningen kan leiden. Veel 
oudere broeders hebben de verzuiling en de cultuuromslag in de jaren'60 meegemaakt 
waarbij er meer ruimte kwam voor het individu. Zij behoren tot de generatie enthousiaste 
katholieken die de kerk wilden hervormen, en die van alles opnieuw wilden uitvinden. 
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De acht jonge dominicanen, opgegroeid in een post-christelijke samenleving, zoeken een 
kloosterleven dat meer identiteit uitstraalt. Rituelen, gebeden en kleding die in onbruik zijn 
geraakt, waarderen zij juist en zij willen onderdeel zijn van de wereldkerk. Dinklo meent dat 
in een serieuze dialoog de verschillende generaties echt naar elkaar moeten luisteren. 
Ook als wij Mariënburgleden 30- en 40-jarigen willen ontmoeten met interesse voor geloof, is 
het volgens Joost belangrijk wat wij zelf vinden van ons christelijk geloof en dat we weten 
wat wij hen te bieden hebben. Een erfenis van het postmoderne denken is het idee dat alles 
relatief is, dat er niets meer waar is. Daardoor kunnen 30 en 40 jarigen gebrek resp. 
behoefte hebben aan grenzen, of ankers. Bevrijd worden van knellende kerkstructuren is niet 
wat hen aanspreekt; ze zijn al vrij, maar waartoe zijn ze vrij? Volgens Joost kunnen we hen 
helpen als dragers van het Verhaal van de Levende en dat Verhaal aan hen doorgeven. We 
zijn en blijven Gods volk onderweg, bij wie ook zij op verhaal kunnen komen, op weg en op 
zoek naar God, en God is op zoek naar hen, naar ons. Hij verwijst ook naar Yvonne 
Zonderop, schrijfster van het boek 'Ongelofelijk', die een verrassende 'comeback' van religie 
waarneemt. 
Wat Harrie vooral meeneemt uit de inleiding van Joost is dat er jonge mensen zijn met 
behoefte aan een anker ("er drijven veel 'losse' mensen rond tegenwoordig" ) en dat 
Mariënburg zich niet langer bezig moet houden met binnenkerkelijke zaken. Hij hoopt dat 
Mariënburg meer een beweging kan worden, Jezus achterna. Onderweg kunnen we met 
elkaar de precieze richting uitvinden. 
Een greep uit de rondgang door de zaal: Erik Jurgens wijst er op dat een beweging vooral 
kans van slagen heeft als er al iets leeft waar je op kunt aansluiten. Harrie wijst op de 
beweqinq ingezet door paus Franciscus. Oud-voorzitter Henk Baars verwijst naar de 
Relibazaar in 2016 die met de titel 'De toekomst van een illusie?' een brede uitstraling had 
en door veel niet-leden werd bezocht. Gijs den Boer, voorzitter van 2of3bijEEN, stelt voor om 
ons aan te sluiten bij de multireligieuze beweging die in 2009 startte na de publicatie van het 
Handvest voor Compassie door Karen Armstrong, met de Gulden Regel: behandel de ander 
zoals je zelf behandeld wil worden. Thea van der Werf pleit voor een 'levende beweging' 
(vgl. Gustaf Mahler) en wil zoeken naar welk vuur er brandt dat we door kunnen geven. Ad 
de Groot, voorzitter van Bezield Verband Utrecht, adviseert ook het protest tegen kerkleiders 
te staken. Om een beweging te kunnen worden is vooral 'doen' belangrijk. Doe iets met 
barmhartigheid in de praktijk. Mies van Leidakker meent dat de term 'kritisch katholiek' een 
woord is dat jongeren afstoot, en stelt de vraag of we ons niet beter vrijden kende of 
vrijzinnige katholieken kunnen noemen? Hans van der Horst voelt zich vooral aangesproken 
door het pleidooi 'being the change', wij zijn zelf de verandering. Langelaan meent dat 
Mariënburg niet over maar met jongeren moet praten. 
De overall conclusie is dat er een breed draagvlak is voor een koers van onze vereniging 
richting 'beweging', onze roeping achterna, zelf de verandering zijn waar de wereld op wacht. 
Een uitgebreider verslag vindt u op onze website. 
Tenslotte: Alle leden ontvangen hierbij het boek "Door de Geest gedreven" van de hand van 
Tom van der Beid ontvangen waarvan het eerste exemplaar op 14 april aan onze voorzitter 
is overhandigd: een cadeau bij gelegenheid van 35 jaar Mariënburg. Wij wensen u veel 
leesplezier. Vergeet niet uw contributie te betalen, want ook die nota hebt u intussen 
ontvangen (tenzij u een machtiging heeft afgegeven). 


